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NB Zondag 6 april 2025  
Zondag 6 april 2025 gaat ds. P. van Zee uit Gorinchem voor. Anja Breedijk verzorgt de 
muzikale ondersteuning.  
 
Er is vandaag jeugdkerk, kindernevendienst en oppas voor de allerkleinsten.  
 
De liturgie voor zondag 6 april vindt u op een apart blad, onderaan de nieuwsbrief. 
 
Zondag 13 april 2025 gaat de heer Dirk van Asperen uit Hardinxveld-Giessendam voor. De 
muzikale ondersteuning is deze ochtend digitaal.  
 
Collecte 
Vandaag collecteren we voor Kerk in Actie Noodhulp Myanmar 
Myanmar is getroffen door een zware aardbeving. De beelden laten grootschalige 
verwoesting zien en er zijn duizenden doden en gewonden. De regering heeft de 
noodtoestand uitgeroepen. Samen met partnerorganisaties is Kerk in Actie direct begonnen 
met het bieden van noodhulp. Die hulp bestaat op dit moment vooral uit eerste 
levensbehoeften zoals tijdelijk onderdak, eten en schoon drinkwater. Meer hulp is dringend 
nodig! Uw gift maakt niet alleen levensreddende hulp mogelijk, het is ook een hart onder de 
riem voor de bevolking van Myanmar, die zich vaak vergeten voelt. Mogen we op uw steun 
rekenen? De opbrengst van deze collecte zal door de Diaconie worden verdubbeld! 
Meer informatie over deze actie kunt u vinden op de website van Kerk in Actie.  

  
Liturgische schikking Veertigdagentijd 
Het thema voor de veertigdagentijd 2025 is ‘Heilig je leven’. We bezinnen ons in de 
Veertigdagentijd op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. Leven in het licht van 
Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten; we worden uitgedaagd om ‘als nieuw’ te 
leven en te onderscheiden waar het op aankomt. We worden opgeroepen om onze 
verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving. 
Teksten die we gebruiken komen met name uit het evangelie van Mattheus en van Lucas. 
  
-5e zondag Veertigdagentijd (6 april) 
We lezen Lucas 20:9-19. Jezus vertelt een gelijkenis over een wijnbouwer die op 
reis gaat en de wijngaard verpacht, over pachters die de opbrengst voor zichzelf 
houden. Geen mooi verhaal over de mensheid. In alles wat we zijn, hebben en 
kunnen dienen we God te danken. Zo wordt ons leven nieuw. 
-de schikking 
De hoekstenen, de rots die het fundament kan zijn met de bloeiende tak als 
verwijzing naar nieuw leven. 
-woorden bij de schikking 
Het stenen fundament 
Is als vruchtbare grond 
Voor takken die vrucht dragen 
 
Het Paasproject Kindernevendienst 2025 - Gods Genade Geeft Uitzicht 
Het project volgt de belangrijke momenten uit Jezus' leven, sterven en opstanding, en laat 
zien hoe Hij niet alleen onze Redder is, maar ook een voorbeeld voor hoe wij in 
verbondenheid met God kunnen leven.   

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/myanmar-getroffen-door-zware-aardbeving/
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Deze week vraagt Jezus jou je kruis te dragen achter Hem (Lucas 
23:26-32) 
Jezus gaat op weg naar Golgota. Hij zal daar sterven aan het kruis. 
Onderweg wordt Jezus een klein beetje geholpen. Simon van Cyrene 
draagt een stukje zijn kruis. Daarna gaat hij gewoon naar huis. Aan 
Jezus’ straf verandert niets, maar Simon voelt een klein stukje van 
Jezus’ pijn en moeite. Kunnen wij ook iets voor andere mensen in nood 
dragen? Omdat we dankbaar zijn dat Jezus al onze zonde en pijn 
droeg? 
 

Bloemen  
De bloemen gaan zijn deze zondag met onze hartelijke groet naar zr. Rita de Bruijn. 
Margriet Leendertse brengt de bloemen weg.  

 
Mededelingen vanuit de gemeente 
-verhuisbericht 
Br. Aart Boer gaat aanstaande maandag, 7 april, verhuizen naar de Judith Leysterhof.  
Zijn adres wordt Rembrandhof 2, 3372 XS Hardinxveld-Giessendam. We hopen dat Aart zich 
daar spoedig thuis gaat voelen. 
 
Meerdere gemeenteleden zijn in meer of mindere mate ziek. Laten we in vreugde en verdriet 
om elkaar heen staan en eenieder gedenken in ons gebed.  
 
Paasontbijt  
‘Aan tafel’ zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’. Hoe fijn is het om Pasen 
te beginnen met een heerlijk ontbijt met andere gemeenteleden in de kerk?  Met 
elkaar willen we op zondag 20 april voor de Paasmorgendienst ontbijten in de 
Stigt om 08.15 uur. Eet u/jij met ons mee ? Geef je dan op via het formulier dat in 
de hal van de kerk ligt of mail naar de scriba scriba.pkngiessenburg@gmail.com of 
bel naar Corine Groffen 06 57317530 of Corry vd Berg 0184-659916. 
Voor het ontbijt vragen we die morgen een eigen vrijwillige bijdrage.  Na aftrek van de kosten 
wordt uw bijdrage bestemd voor het project van de diaconie, 'Stop kind slavernij 
Ethiopië' een project van 'Woord en Daad'. 

 
Paasgroet  
Op 12 april willen we als gezamenlijke kerken onze dorpsgenoten een Paasgroet brengen. 
Daar zijn best veel mensen voor nodig die dan allemaal ca 20 adressen bezoeken. Helpen 
jullie ook mee? 
We starten de verspreiding vanuit onze kerk op vrijdagavond om 19.00 uur. U mag ook 
zaterdag bezorgen maar dan is er ook klusmorgen van de gezamenlijke diaconieën. 
Kom dus gewoon een vrijdagavond een pakketje ophalen in de kerk!   Dank alvast voor de 
medewerking. 
 
Club Immanuël 
Club Immanuël houdt op dinsdag 8 april a.s. haar Jaarfeest. U bent van harte welkom op 
deze gezellige avond van 19.00 uur tot 20.30 uur in 'De Rank'.  
Groetjes van de leden en de leiding 

 
Koffieochtend 
Dinsdag 8 april is er weer een koffieochtend. Vanaf 10.00 uur bent u welkom 
en staat de koffie klaar. 
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Kerkbalans 2025: het eindresultaat 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans.                      
Aan toezeggingen hebben we tot nu toe een bedrag van € 82.500,= binnen gekregen. Dit is 
een heel mooi bedrag en in lijn met het begrotingsbedrag voor dit jaar.  
We zijn blij met dit goede resultaat! Het is ontzettend belangrijk voor het functioneren van 
onze plaatselijke kerk.                        
Dankzij uw bijdragen aan actie Kerkbalans, kunnen we naast de kosten voor het pastoraat, 
die dit jaar door de vacante periode lager zullen uitvallen, ook een aantal geplande en 
begrootte activiteiten uitvoeren. Denk hierbij o.a. aan de vervanging van de CV-ketels en het 
opknappen van de grote zaal in De Stigt en nog andere zaken die regulier onderhoud 
behoeven. Ook zal de pastorie weer in gereedheid moeten worden gebracht om hopelijk op 
korte termijn weer nieuwe predikant te kunnen begroeten.            
Zo bouwen we met elkaar aan de toekomst van onze kerk. 
Namens de Kerkrentmeesters. 
 

Alpha cursus 
Dankbaar zijn we over het verloop van de Alpha cursus dit seizoen. We ervaren wat God kan 
teweeg brengen in een mensenleven. Groeien in geloof en bouwen aan Gods Koningkrijk. 
Dank voor jullie gebed en praktische hulp als koken, opruimen en inleiding houden. 
Maandag 14 april vanaf half 7 is onze feestelijke slotavond. Dominee Joren Menkveld geeft 
dan een korte inleiding ; Hoe nu verder. Misschien denk je om deze Alpha cursus ook een 
keer te volgen of wil je eens vrijblijvend kennismaken met de Alpha cursus, dan nodigen we 
uit om deze avond met ons mee te doen.  
Geef het voor vrijdag 11 april door, zodat de kookploeg weet hoeveel eten er gekookt moet 
worden. Voor meer informatie/aanmelding graag contact opnemen met Bert Rijneveld (06-
51521771). 
Het Alpha team en Alpha cursisten. 

 
Nieuws vanuit de diaconie: Aankondiging Klusmorgen 12 april 
Met enige regelmaat worden de diaconieën gevraagd te ondersteunen bij klusjes. Kan er 
geholpen worden met…..het opruimen van de tuin, de schuur. Of de reparatie van de 
trapleuning, het hekwerk. Of is het mogelijk het trapgat te sauzen of het nachtkastje op te 
knappen? Of kan het gordijn worden aangepast? Zo zijn er diverse klusvragen bij mensen in 
de gemeente (wel of niet verbonden met de kerk) die zelf niet (meer) de mogelijkheden 
hebben om de klussen uit te voeren of moeilijk hulp in kunnen roepen. 
De helpende hand. 
Als diaconieën willen we daarom een gezamenlijke (ook met jong en oud) klusmorgen 
houden op zaterdag, 12 april. Een flyer hiervoor met meer informatie ligt in de hal. (en/of 
wordt u aangeboden) 
 
Oud-ijzer Update Maart 2025 
In februari heeft de inzameling van oud-ijzer de mijlpaal van: 
€50.000,-  bereikt! 
Dit hebben we uiteraard in dankbaarheid met elkaar gevierd! 
Vele goede doelen hebben we mogen ondersteunen met een gift 
sinds onze start in 2020. 
Het afgelopen jaar hebben we weer ruim €7000,-  kunnen verdelen. 
Ons doel is met name: de jeugd steunen die acties of 
werkvakanties gaan ondernemen en zo willen werken aan 
persoonlijke geloofsopbouw. 
Bij minder aanvragen kijken we verder naar waar er vraag is. 
Laat het ons weten als je voor een gift in aanmerking wilt 
komen. 
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Awake  
Zondag avond gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal 
gastspreker Cocky Drost het gaan hebben over het thema: “Liefde is…..”. 
Tijdens de avond neemt de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor 
interactie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. 
Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 19:00, inloop vanaf 
18:45. Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? 
Tot zondagavond! 
 

Save the date – Rommelmarkt 
De organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt ligt dit jaar weer in handen van de 

gereformeerde kerk. Als rommelmarktcommissie zijn we alweer begonnen met de 

voorbereidingen. We hebben er weer zin in om met elkaar de handen uit de mouwen te 

steken! De opbrengst zal weer 50% voor de kerk zijn en 50% voor één of meerdere goede 

doelen.  

De rommelmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 14 juni. Net als voorgaand jaar gaan we de 

donderdagavond ervoor (dit jaar dus 12 juni) de spullen weer huis-aan-huis ophalen en 

worden deze vrijdag 13 juni in en rondom de kerk gesorteerd. Tevens worden er in de twee 

weken voorafgaand aan de rommelmarkt weer loten verkocht.  

Om de rommelmarkt tot een succes te maken hebben we uw en jouw hulp heel hard nodig! 

Binnenkort zullen we een uitvraag doen voor hulp. Schrijf de data alvast in uw/jouw agenda. 

Groet rommelmarktcommissie, 

Camiel, Arie, Kees, Mireille en Leonie 

 

-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
 
 
 

Data ter herinnering 
8 april    Koffieochtend 
8 april    19.00 uur, Jaarfeest Club Immanuël 
11 april 19.00 uur rondbrengen Paasgroet (vertrek vanuit de 

Maranathakerk 
12 april   8.30 uur, Diaconie klusmorgen 
20 april   8.15 uur, Paasontbijt 
25 april   maandsluiting Bredero’s hof door Hans van der Meij 
27 april  Tentdienst georganiseerd door de leden van de Maranathakerk 

en de Hervormde Kerk 
16 mei    17.30 uur, soepcafé 
14 juni    rommelmarkt 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 13 april. Kopij voor de 
Nieuwsbrief vóór donderdag 10 april 2025,  20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com  
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